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Maak van je STAD een DORP ! 
In de stad kan je zo lekker op jezelf leven, maar een beetje 
contact met anderen is niet weg. Tenslotte zoeken we allemaal 
weleens iemand waarop we terug kunnen vallen als dat nodig 
is. Dat heet in Oost-Nederland naoberschap. Het gevoel dat je 
op anderen kan rekenen. 

Tien jaar geleden is Stadsdorp De Pijp opgericht om dit 
nabuurschap vorm te geven. Dit is gelukt. Er is een grote 
groep Pijpbewoners die via het Stadsdorp anderen hebben 
leren kennen en steeds meer mensen groeten, ontmoeten en 
samen leuke activiteiten ontplooien.  
De Pijp wordt steeds meer een omgeving waar mensen elkaar 
een beetje of zelfs heel goed kennen. 

Stadsdorp De Pijp wil dit nabuurschap verder uitbreiden opdat 
meer buurtgenoten elkaar gaan ontmoeten en samen de 
schouders eronder zetten om er voor elkaar te zijn. Een kop 
koffie, een wandeling, samen naar het park, de tuin of het 
balkon opknappen, cryptogrammen oplossen, vogels kijken, 
een theaterbezoek of een film met een gesprek achteraf. Het 
Stadsdorp organiseert diverse bijeenkomsten waar je bekende 
en nieuwe mensen ontmoet. 

Stadsdorp De Pijp, 
een vereniging voor iedereen, van jong tot stokoud, die een 
beetje om een ander geeft.  

zaterdag 14 september 
FEEST VOOR ALLE PIJP-BEWONERS 

Zaterdag 14 september 2024 organiseren we vanaf 10:00 uur een jubileumdag in 
Buurtgebouw Henrick de Keijser met onder andere een ruilbeurs van diensten. 
Kom kennismaken en het is leuk om te kijken wat je een ander kunt aanbieden, 
bijvoorbeeld: rekenles geven, helpen met de tuin, het opstellen van een brief, 
breien en dergelijke  waarmee je elkaar kan verrassen, ondersteunen of iets van 
eigenaar kan laten wisselen. Kom langs. 
In de middag is er een PubQuiz, van 14:00 tot 16:30, om je kennis te toetsen. 
Daarna hebben we een borrel en gezamenlijk eten.’s Avonds is het tijd voor de 
voetjes van de vloer tijdens een energieke dansavond met allemaal buurtgenoten. 

Meer informatie vind je op pagina 2. 

Deze krant bevat informatie over het feest 
van Stadsdorp De Pijp op 14 september 
en interviews met leden en verslagen van 
activiteiten. 

Voor meer informatie kun je terecht op 
onze nieuwe website: 
www.stadsdorpdepijp.nl of scan de QR-
code linksboven. 

Voor vragen kun je ons bereiken via mail: 
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com 
of telefonisch: 06-39860140. 
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Jubileumfeest op zaterdag 14 september !! 
in Buurtgebouw Henrick de Keijser (Henrick de Keijserplein 45)  

Vanaf 10 uur ’s morgens staan er verschillende activiteiten op het programma:  
      10.00 uur  ruilbeurs van diensten 
      14.00 uur  pubquiz 
      16.30 uur borrel en samen eten 
      19.30 uur   swingende dansavond 

Wat houdt een ruilbeurs van diensten in? 

Waarom een ruilbeurs? 
Om als bewoners van de Pijp meer verbinding met elkaar te krijgen als een 
vorm van nabuurschap. 

Om duidelijk te maken wat er mogelijk is met een ruilbeurs hebben Titia en 
Mia elkaar geïnterviewd. 

“Titia, wat zou jij kunnen inbrengen bij de ruilbeurs?” 
“Nou ja ik kan wel aanbieden om op zondagmiddag mensen te ontvangen die 
Nederlands willen (leren) praten. Het lijkt me leuk en gezellig om met buren 
Nederlands te praten. Dit is een makkelijke manier voor expats en 
nieuwkomers om de Nederlandse taal te oefenen. 
Als tegendienst zou ik het heel leuk vinden om een keer op bezoek te gaan bij 
mensen om de Franse taal te oefenen. Ik wil ook wel graag leren een lekker 
buitenlands gerecht te koken. Dus ik hoop dat er bewoners komen waarmee 
ik een van deze diensten kan ruilen.” 

“ En Mia wat zou jij graag willen aanbieden op onze ruilbeurs?” 
“Koken is een van mijn hobbies. Ik kan een lekkere maaltijd bereiden en dan 
in ruil daarvoor kan ik best hulp gebruiken bij mijn tuin. Sinds kort heb ik een 
piano. Om die onder de knie te kriijgen kan ik wel wat hulp gebruiken.  

Dus eerste werken in de tuin en afsluiten met 
een lekkere maaltijd. Dat moet toch lukken!” 

Buiten deze voorbeelden zijn er natuurlijk nog 
veel meer mogelijkheden om te ruilen. Wat 
denk je van de hond uitlaten, oppas voor je 
kroost, hulp bij computerprogramma’s. Of 
ondersteunen bij het maken van kleding. Een 
wandelingetje maken. Noem maar op. 
We zijn erg benieuwd welke diensten er 
allemaal aangeboden en gevraagd worden. 
Kom 14 september naar Buurtgebouw Henrick 
de Keijser dan kun je het meemaken. 

Niet zomaar een pubquiz! 
Hanneke van Wijk 

Bij de feestelijkheden ter ere van het jubileum is ook een pubquiz gepland. Dat is er niet zo 
maar één die besteld wordt bij de grootleverancier. Nee, die quiz wordt speciaal ontworpen, 
en daar komt nog best wat bij kijken. De vijf stadsdorpers die op zes augustus bij elkaar 
kwamen om dit moois te plannen, hadden dan ook heel wat te bespreken. Hoe kunnen teams 
samengesteld worden zonder dat ons-kent-ons bij elkaar klit? En wie zorgt voor de praktische 
uitvoering? 
Het ging natuurlijk ook en vooral over de vragen. Hoe moeilijk mógen, en hoe gemakkelijk 
moéten die zijn? Welke onderwerpen zijn interessant en wie gaat waarover vragen maken? 
En ook: hoe zorg je voor variatie? 

De aanwezigen kwamen tot mooie plannen. Die vragen blijven strikt geheim tot het grote 
moment dat stadsdorpers hun kennis gaan testen, met als beloning de alom fel begeerde 
wisseltrofee. Misschien zullen sommigen, in hun hang naar roem en glorie, proberen die 

vragen te ontfutselen aan de commissieleden, maar echt, die zijn absoluut onkreukbaar.  

Ik kan echter wel één tip geven: 
lees deze jubileumkrant met verhoogde aandacht, en pluis  
ook nauwgezet de Stadsdorptoeters na. 

Samen eten 
Voor het ‘samen eten’ vragen we iedereen om iets lekkers mee te nemen 
voor jezelf en de anderen. Dat concept staat altijd garant voor een feestje 
van kleur en smaken! 

Tot  slot: Dansen !! 
In de avond kan er gedanst worden op geweldige muziek gespeeld door 
een DJ waar je ook altijd verzoeknummers kunt aanvragen. 

De hele dag kosten alle drankjes 1 euro, ook de koffie en thee. Je kunt betalen met fiches die je aan de deur kunt kopen. 
Wil je erbij zijn geef je dan op op stadsdorplustrum@gmail.com en vermeld waar je je voor opgeeft, ruilbeurs, pubquiz, 
dansen of allemaal en of je iets te eten meeneemt. 

Voor meer informatie: www.stadsdorpdepijp.com of mail naar stadsdorplustrum@gmail.com of bel 0639860140. 
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Wat hebben we dit jaar al gedaan? 
Documentaire De Pijp uit - 23 maart 2024 

Op zaterdag 23 maart werd 
in Cinetol voor stadsdor-
pers de documentaire ‘De 
Pijp uit’ vertoond. 
De film gaat over 
verandering van de buurt, 
vooral over personen en 
bedrijven die uit De Pijp 
vertrekken, maar 
ook over enkele plekken 
die blijven. 
De slagerij in de Albert 
Cuyp is voortgezet door het 
personeel en het vrolijke 
café Mansro in de Eerste 
Sweelinckstraat gaat echt 
De Pijp niet uit. 

We spraken met de maker, Simon Bunt, in zijn kantoortje in het 
prachtige brugwachtershuisje aan de Hildo Kropbrug. “Ik woon 
al 25 jaar in de Govert Flinckstraat en elke keer als een zaakje 
verdween vond ik het zonde dat ik dat niet gefilmd had. Veel 
van de mensen in de film kende ik ook persoonlijk: ik kocht 
mijn brood bij bakker Venekamp en zijn zoon zat bij mijn zoon 
in de klas. Nu is daar een Japanse supermarkt.’ Hij woonde 
naast de Selimiye Moskee  die na 38 jaar vertrok. 

“De gemeente beseft wel dat De Pijp niet nog meer hotels en 
hippe tenten moet krijgen. De moskee moet daarom een 
broedplaats worden.” Maar toch, er verdwijnen 
ontmoetingspunten die juist zorgen voor samenhang in de 
buurt. 

Bunt ziet een link met het stadsdorp. “Het wordt er voor oudere 
bewoners niet makkelijker op. De stad verandert om je heen 
door gentrificatie. Ook bij het stadsdorp gaat het om 
ontmoetingen, om netwerken. Daarvoor heb je wel plekken 
nodig waar je niet 4,5 euro voor een latte macchiato betaalt. 
Ruimtes als Buurtgebouw HdK en de Volkskamer in de Van 
Ostadestraat mogen daarom niet verdwijnen.” 
Alles wat er nieuw komt is vooral gericht op jongeren en rijke 
mensen” zegt Bunt. 

Na vertoning van de film kwam een gesprek op gang over hoe 
ouderen worden getroffen door de gentrificatie van de buurt. 
Mede daardoor kwam Bunt op het idee om een film over het 
stadsdorp te maken. 
“Het zijn mensen die betrokken zijn bij hun buurt en goeie 
initiatieven nemen, zoals de HeenenWeer. Dat vind ik mooi”. 
besluit hij. 

Peter van der Pouw Kraan 

Stadsdorp De Pijp Doet ! 
Yol Köster 

In dit lustrum jaar doet het stadsdorp mee aan diverse 
maatschappelijke activiteiten in de buurt. 

Op 12 mei haakten we aan bij het maandelijkse onderhoud 
van het Sarphatipark, georganiseerd door de vereniging 
Sarphatipark. Vanuit het stadsdorp hadden zich 5 leden 
aangemeld om mee te doen. Na een onderlinge  kennismaking 
en koffie met gebak gingen we aan de slag. 
Met een paar anderen ben ik ruim een uur bezig geweest met 
het verwijderen van enorme hoeveelheden brandnetels, ik voel 
nu waarom ze zo heten 😉 .  
De handschoenen bedekten onze armen niet. Leuk om met 
een paar mensen al kletsend iets nuttigs te doen. 

Mocht je dat ook leuk lijken: elke eerste zondag van de maand, 
kun je tussen 12 en 14 meedoen, verzamelen bij het Groen 
Gemaal, materialen zijn volop aanwezig.  
Voor meer informatie: Agenda – Vereniging-Sarphatipark 
Amsterdam. 
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Impressies van de bordspellenmiddag op 29 
juni 2024 

Op 29 juni organiseerde het lustrumcomité in samenwerking 
met AmsterDice een bordspellenmiddag in de Volkskamer. 
Hanneke van Wijk heeft hieraan voorafgaand een interview 
gehouden met twee medewerkers van deze organisatie en 
was meteen enthousiast. Op onze website vind je dit interview.  

Na afloop kregen we de volgende reacties op deze zeer 
geslaagde middag en een aantal foto’s. 
 

 

“We hadden geen ellenlange uitleg nodig.  
Er was dus gelijk actie. Hoewel je natuurlijk  
de eerste keer dat je iets speelt nog moet  
zoeken en opletten of je het goed doet,  
het was meteen ook onderhoudend en gezellig.“ 

————————  

 
“Carcassonne is een combinatie van 
slim spelen en geluk hebben. In eerste 
instantie hebben we elkaar geholpen, 
maar dat was steeds minder nodig en 
  

we eindigden met elkaar dwars 
zitten om zelf meer punten te 
scoren. We speelden drie kwartier, 
ook een mooie tijdsduur.  
Het was heel leuk en gezellig.” 
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“Bij Ticket to Ride Amsterdam moesten we op de kaart van de 17e eeuwse binnenstad  
handelsroutes claimen, en daarmee -uiteraard- proberen je tegenspelers dwars te zitten. 
Aan het eind van het spel had ik het gevoel dat ik het echt begreep. Maar ja, toen had ik 
al verloren en was er geen tijd meer voor revanche. Dus, een volgende keer graag.”  

————————— 
 

“Bij het spel Regenwormen ging het om 
strategisch denken en vooruit rekenen.  
Mijn brein was die middag op een heel 
andere manier bezig dan gebruikelijk. 
Ik speel nooit en heb bijna nooit 
bordspelen gespeeld. Dit was leuk!” 

———— 

“Zóóó fijn om onbeschaamd te willen 
winnen!  
En ook zo fijn dat het helemaal niet erg 
is als winnen niet lukt.” 

 

“Codenamen raden vond ik het leukst, omdat het een combinatie is van "het lot", tactiek, 
taal en creatief denken. Verder is het leuk dat je samen met 2 anderen een aparte partij 
bent. Dus samenwerken ook belangrijk hierbij.” 

———- 

“Het eerste spel, dat wij speelden, was niet zo zeer gericht op winnen van het individu, 
maar ging meer over goed samenwerken, creatief zijn en als groep een mooi/leuk 
resultaat bereiken. 
Een hele leuke, leerzame en onderhoudende middag. Voor herhaling vatbaar!” 

—-—— 

“De medewerkers van AmsterDice hadden leuke adviezen voor spellen met mijn kleinkinderen.  
Verder hadden ze nog de tip om zelf board spellen op de computer te spelen: www.boardgamearena.com." 
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Stadsdorpers over hun ‘dorp’ ! 
Interviews met stadsdorpers en korte quotes over ‘Waarom werd je lid?‘ en ‘Wat betekent het stadsdorp voor jou?’. 

Waarom werd je lid van het stadsdorp? 

“Ik wilde meer mensen in de buurt leren kennen en dit kan in 
het stadsdorp op meerdere manieren. “ 

- - - 
“Het is leuk en zinnig dat je mensen in de buurt leert kennen 
met en voor wie je dingen kan doen.” 

“Het idee nieuwe mensen (in de buurt) te leren kennen en om 
van tijd tot tijd samen leuke activiteiten te ondernemen. “ 

- - - 
“Het koffie-uurtje van mijn binnenbuurt 1x per maand vind ik 
een mooi moment, vooral om iedereen weer even te zien en/of 
te spreken en om te horen waar iedereen mee bezig is. Ik heb 
er een wandelmaatje aan over gehouden en bij een andere 
gelegenheid een schaakmaatje. “ 

 
Interview met stadsdorper Magda Zimmerman. 
Hanneke van Wijk 

Magda kwam via vriendin Louise aan het Stadsdorp. Het leek haar fijn om “een beetje 
bedding” te hebben. Ze woont sinds ‘78 in De Pijp, en sinds ‘85 of daaromtrent op het huidige 
adres. Vroeger had ze veel contact met andere ouders in de straat; nu zijn er nog wel enkele 
old-timers, maar er is tegenwoordig heel veel wisseling in de buurt. 

Met Stadsdorp doet ze nog niet zo heel veel. Ze ging wel een keer dansen en ook naar enkele 
documentaire-middagen, vond hiervan vooral “De Pijp Uit” erg leuk. De borrelavond waar ze 
naar toe ging beviel prima, en meedoen aan de cryptogramgroep leek haar ook heel leuk. 

Maar er is inmiddels wel “een agenda-dingetje”: ze werkt nog (als kunstenaar/schilder), de 
Frans Halsbuurt organiseert van alles en daar is ze ook graag bij betrokken, en er is een 
kleinkind in aantocht. Bovendien: vanaf januari kostte onderzoek naar hartklachten heel veel 
tijd. Ze is nu bezig zichzelf op de nieuwe rit te zetten, mag niets forceren, en moet nu overal 
nee op zeggen, hoewel ze juist graag aan van alles meedoet. “Het is leuk om wat voor 
anderen te kunnen betekenen”. 

Is samen eten momenteel een goede optie? Alleen als het vers is, “ik ben een groente-eter”. 
Over het aanbod van Stadsdorp hoor ik lof: “hartstikke leuk, en ook véél!”. 

Waarom werd je lid van het stadsdorp? 

“Ook de wekelijkse mail met nieuwtjes, activiteiten in de buurt 
en tips vind ik fijn, hoewel ik lang niet altijd mee doe of kan 
doen. Ik kom erdoor op ideeën.”  

- - - 
“Ik vond het idee van ‘stadsdorp’ prachtig en wilde er graag 
deel van uitmaken.” 

“Het Running Dinner vind ik top, het is een ontzettend leuke en 
creatieve manier om verschillende mensen te leren kennen en 
een kijkje te krijgen achter voordeuren van huizen waar je 
normaliter aan voorbij fietst.” 

- - - 
“In 2018 kwam ik terug van een vierjarig verblijf in Frankrijk. De 
Pijp was nog niet thuis voor mij en ik vond het gezellig om 
nieuwe mensen hier te leren kennen.” 

Interview met stadsdorper Bettina van Heusden, 
Hanneke van Wijk 

Als wijkverpleegkundige zag Bettina, in een tijd waarin de overheid minder hulp verleent, de voordelen van het Stadsdorp-concept. 
Ze was er vanaf het begin bij betrokken: vanuit haar vak gaf ze eens een praatje over de zorg en filosofeerde zij met andere 
stadsdorpers over wat er op dat gebied nodig was. Zo bezocht ze toen ook eens een buurtzorgpension in Rotterdam, waar mensen 
na bij voorbeeld een operatie op verhaal kunnen komen. 

Die activiteiten verwaterden omdat zij nog steeds werkte, maar als ze over zes jaar met pensioen gaat wil ze weer meer gaan doen. 
Ze wil dan misschien gaan chaufferen voor het HeenenWeer autootje, want ze ziet hoeveel haar cliënten daaraan hebben; ze vindt 
die service het grootste succes van het Stadsdorp. Ook zou ze dan wel weer willen deelnemen aan overleg over de zorg. 

Meedoen aan een cryptogrammengroep lijkt haar ook leuk als ze meer tijd heeft. Aan sport doet ze al veel, maar dat blijft ze in de 
Sporthal doen. 
Heeft ze ideeën over wat beter zou kunnen? Nou nee..er gebeurt heel veel, ook leuke feestjes. 

Ik ben het met haar eens. Pas ‘s avonds bedenk ik me dat ik vergeten ben te vragen of ik een foto mocht nemen. 
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Wat betekent het stadsdorp voor jou? 

“Het stadsdorp is een makkelijke toegankelijke manier om 
mensen te leren kennen in de buurt en een leuke 
bijkomstigheid is dat je leuke dingen met elkaar kan doen en 
indien nodig elkaar ook een handje kan helpen.” 

- - - 
“Een gemeenschap van mensen in je eigen buurt die leuke 
dingen samen doen, elkaar helpen en kunnen ondersteunen.” 

“Een "community" van mensen die in dezelfde (binnen)buurt 
wonen, die samen activiteiten ontwikkelen en ondernemen, 
tips uitwisselen op allerlei gebied. Je voelt je in je eigen buurt 
onderdeel van een groter geheel, waardoor je elkaar 
makkelijker een handje helpt mocht dat eens een keer nodig 
zijn.” 

- - - 
“Betrokken, onmisbaar, zoveel leuke mensen.” 

- - - 
“Het mooiste voor mij is dat we bij het Stadsdorp ‘met elkaar, 
voor elkaar’ zijn." 

Interview met stadsdorper Hi-en Montijn 
Hanneke van Wijk 

Hi-en is “een beetje een slapend lid”. 
In 2018 of daaromtrent meldde ze zich aan op aanraden van een buurvrouw, maar die is 
inmiddels verhuisd. Ze was toen best enthousiast, ging om wat mensen te leren kennen enkele 
malen naar De Buurman, maar toen kwam corona langs. Om die reden kwam het ook niet van 
deelname aan de cryptogram-groep. 

Inmiddels loopt ze moeilijker en is fietsen te bezwaarlijk. Daardoor is haar actieradius minder 
geworden, en het is dan ook heel jammer dat de tram niet meer stopt bij het Amstelhuis. 
Bovendien heeft ze het redelijk druk met vertaalwerk (boeken uit het Frans en Engels), en ze 
doet in plaats van haar vroegere dagelijkse sportlessen op de sportschool elke ochtend thuis 
een work-out; vandaar dat de maandelijkse binnenbuurt-ochtend voor haar te vroeg is. 
Ze gaat graag naar Rialto maar doet dat bij voorkeur met vrienden, of alleen. 
Nu is ze dus veel minder betrokken, las de laatste tijd ook de mails minder. Hi-en wil wel lid 
blijven, “je weet maar nooit”. 

Te zijner tijd zou ze wel aan een leesclubje willen meedoen om Nederlandse en in het 
Nederlands vertaalde boeken te lezen. Ze is niet erg van gezelschapsspelletjes, behalve dan zoiets als de titel van een boek of film 
en dergelijke uitbeelden. 

Kan ik nog ideeën voor het Stadsdorp vermelden? Ja, als vertaalster krijgt ze veel presentexemplaren van de door haar vertaalde 
boeken, en daarvan wil ze er wel weggeven. Er is trouwens nog een hele zolder met spullen die weg moeten, als iemand die spullen 
van vierhoog wil komen weghalen zou dat prima zijn. Zelf is ze niet van tweedehandsmarktjes. 
Als het stadsdorp iemand nodig heeft om stukken te redigeren: dat zou ze nu heel goed vanuit huis kunnen doen; en mocht er 
iemand zijn Frans willen “ophalen” dan is ze graag bereid daarbij te helpen. 

 

Koffieochtenden in de 
binnenbuurten. 

Stadsdorp De Pijp is opgedeeld in 
vier kleinere binnenbuurten. 

Ongeveer eenmaal per maand 
organiseren de binnenbuurten van het 
Stadsdorp een koffieochtend of borrel. 

Pagina 7



 

Maandelijkse Inloop in De Buurman 
 

Je bent altijd welkom op onze inloop  
elke laatste woensdag van de maand  
in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan).  

In een gezellige en ongedwongen sfeer 
kun je kennismaken met stadsdorpers.  

Er is altijd iemand die je extra informatie 
kan geven. 
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Het stadsdorp is een 
vereniging voor en van 
iedereen die een beetje om 
een ander geeft. Voor 
buurtbewoners die meer 
mensen in de buurt willen 
leren kennen, voor 
gezelligheid en om elkaar te 
helpen als dat nodig is.  
En dat lukt nu al 10 jaar.  
Want ‘een goede buur is 
beter dan een verre vriend’.

Zaterdag 14 september  
zijn er vanaf 10 uur ’s morgens 

activiteiten in 

Buurtgebouw Henrick de Keijser 
(Henrick de Keijserplein 45)


Jubileum programma: 
10 uur 	 	 ruilbeurs van diensten 

14 uur  	 	 pubquiz

16:30 uur	 borrel en samen eten

19:30 uur	 swingende dansavond

Voor meer informatie: stadsdorpdepijp.nl	 

mail naar stadsdorplustrum@gmail.com of 
bel 0639860140 of bel aan bij de bewoner 
waar deze poster hangt.

AL  
10 JAAR

Iedereen is welkom!
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